Je gaat pas als het je tijd is.

Op eenenzestig jarige leeftijd is na een kort ziekbed veel te vroeg overgegaan,
mijn lieve mooie vrouw en allerliefste mam, zus, tante en dochter

Louise Grace Jorritsma-Smit

¥ Eindhoven, 27 mei 1960 T Bergen op Zoom, 21 maart 2099
Een prachtig, eigenzinnig, spiritueel en empathisch mens is er niet meer.

Bergen op Zoom: Gerlof Jorritsma
Lent: Mara en Henk <

Amsterdam: Alexander en Nina

Familie Jorritsma Familie Smit

Correspondentieadres: Moeregrebstraat 9, 4611JA Bergen op Zoom

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag

28 maart in Crematorium Zoomstede, Mastendreef 5
te Bergen op Zoom. Aanvang 13:00 uur. Jullie zijn van
harte uitgenodigd. Na afloop is er rond 14.30 uur
gelegenheid om elkaar even vast te houden en te
delen wat we op dat moment willen delen.
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Voor Louise was de dood niet zwart, maar licht en
vol hoop en vervulling. Daarom is de dresscode
casual, ofwel wat voor jullie fijn is en waarvan je vindt
dat het bij Louise past.

Louise was een natuurmens. Daarom leek het ons een
mooi idee jullie vrijolijivend uit te nodigen iets moois
uit je tuin of het bos (bijvoorbeeld een dennenappel
of een tak, of bloemen) mee te nemen. Je kunt dit bij
aankomst in het crematorium bij de ingang van de
Schelde aula afgeven, deze wordt voorafgaand aan
de plechtigheid op een mooie manier rond de kist
van Louise gelegd.

Op internet is een herinneringspagina gemaakt.
Op https://herinnering.dela.nl/louisejorritsma
kunnen jullie dierbare momenten met Loui
in woord of beeld delen.



